
 

 

 

 

De Heer Zijn aankondiging om te 

trouwen 

 

 

 

De Heer heeft een aankondiging gedaan  

 

op een manier waardoor we weten dat het Zijn persoonlijke oproep 

was! 

 

Rosh Hashanah 

 

18 september 2009 Koninkrijk Regering Samenkomst 

 

Wij zongen het lied: ALS WE MET U WANDELEN, en op het woord 

“VERHOGEN”, op het commando van de Heer, klonk de SJOFAR. 

De woorden, “aankondiging om te trouwen” (call to wed) 

kwamen zichtbaar uit de SJOFAR terwijl hij klonk. 

 

Noteer 18 september 2009, als het begin van de tijd waarin de 

“Smetteloze Bruid “ zich manifesteert op aarde. Noteer het als de dag 



dat de Heer zijn “aankondiging om te trouwen “ aan Zijn kerk deed! 

Noteer het in de geschiedenis van de mensheid. 

 

Ik zette deze pagina op 12 november 2009 op de web-site. Op 22 

november 2009 gaf de Heer mij een visioen van deze pagina en het 

volgende schrift gedeelte en de twee links hier onderaan, zoals u ziet. 

Ik las eigenlijk het eerste gedeelte van de tekst,  

 

Dat deel zal ik louteren in het vuur 
 

Het schrift gedeelte was in rood, zoals afgebeeld en dat is logisch 

omdat de Heer tot ons spreekt, vandaag. (Uit het visioen komend 

realiseerde ik me dat alle “Dingen van de Geest”, de visioenen, 

dromen en woorden, voor Zijn mensen waren zodat Zijn mensen 

erdoor onderwezen konden worden.) 

 

Dat deel zal ik louteren in het vuur ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als 

goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: „Dit is 

mijn volk,‟ en zij zullen zeggen: „De HEER is onze God.‟  

 
 

Hoe de Heilige Geest onderwijst Wat zijn de drie vlekken die God  

onthuld heeft. 

 

 
 


